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Khaled Hosseini, Bede aan de zee 

Individuele opdracht | Schrijfopdracht | Gebed 

Voor deze opdracht schrijf je een gebed. 

 

De titel van het boek is Bede aan de zee. Op een van de laatste bladzijden staat dat 
de vader bidt tot God: “Alles wat ik kan doen, is bidden. Bidden dat God de boot op 
koers houdt.” 

De zee moet weten dat de boot een kostbare lading heeft: de kleine Marwan. De 
vader zegt ook ‘Insjallah’, als God het wil. Dit is een uitdrukking van moslims. 

Probeer je in de vader van Marwan te verplaatsen. Wat zou hij willen bidden, vragen, 
verlangen? Maak het concreet. Gebruik woorden die bij jou passen, maar die ook 
eerbied uitstralen. Zet erboven: Gebed van een vluchteling. 

Als je tevreden bent over je tekst, laat je die aan je docent zien. Vervolgens schrijf je 
het gebed met mooie letters op een A5-papier. Hecht dat met een paperclip aan het 
boek en stel het tentoon in het lokaal. 
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