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Shaun Tan, De rode boom 

Duo-opdracht | Creatieve opdracht | Thema ‘Hoop’ 

 

Bij deze opdracht maken jullie een zelfportret en een tekening van elkaar, en ga jij 
iemand blij maken, verrassen met een beetje hoop! 

 

Starter  

Print de kaartjes en knip ze uit. Pak het boek en de kaartjes en ga samen op een 
rustige plek zitten. Leg de kaartjes op een stapel met de bovenkant naar beneden. 
Pak het boek en kijk naar de plaat op de voorkant. Eén van jullie pakt een kaartje.  

- Bij een kaartje met een vraagteken stelt hij/zij de vraag: ‘Wat zie jij hier voor 
bijzonders?’ De ander geeft antwoord.  

- Bij een kaartje met een uitroepteken maak je zelf de volgende zin af: ‘Moet je 
hier kijken …’  

- Om de beurt pak je een kaartje en bekijk en bespreek je een plaat uit het 
boek.  

 

a. Creatieve opdracht ‘Zelfportret’ 

Op een van de laatste platen tekent het meisje met het rode haar een zelfportret. De 
tekst die erbij staat, is: ‘… of wie je van plan was te zijn’. Het meisje tekent zichzelf 
niet hoe ze is, maar hoe ze zich ziet. Pak een wit A4 en vouw het dubbel. Pak 
stiften/kleurtjes/grijs potlood en teken op één helft hoe jij jezelf ziet. Bedenk eerst hoe 
jij over jezelf denkt: vind je jezelf leuk, knap, groot, klein. Denk ook na over de 
kleuren die je gebruikt. Daarna teken je jezelf. 

Vervolgens ruil je je blad met je klasgenoot. Hij/zij heeft zichzelf ook op de ene helft 
getekend. Jij tekent hem/haar op de andere helft. Maak er iets moois van! Denk aan 
het positieve slot van het boek en maak een positieve tekening van de ander. Kun je 
het thema ‘Hoop’ er ook in verwerken? 

Ben je klaar met tekenen, dan geef je het blad terug aan je klasgenoot. Vertel hem  
wat je getekend hebt en waarom. Vergelijk de beide tekeningen. Komen ze overeen? 
Waar zitten de verschillen? 
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b. Creatieve opdracht ‘Hoop’ 

Op een van de laatste platen groeit er een zaadje van hoop in de slaapkamer van het 
meisje. Ze is er blij mee: ‘het heeft kleur en het gloeit en het wacht op je’. Na al die 
donkere platen word je hier misschien een beetje blij van. Een zaadje van een boom 
of bloem geeft hoop: er komt nieuw leven aan! Soms is dat precies wat mensen 
nodig hebben. 

- Bedenk iemand die het moeilijk heeft, bijvoorbeeld een zieke mevrouw, een 
gehandicapt buurmeisje, een klasgenoot die het moeilijk heeft. 

- Print het format van het bloemenzaadzakje uit.  
- Schrijf of handletter een mooie (hoopvolle) spreuk op de voorkant van het 

zakje (de rechterkant). De spreuk kun je zelf verzinnen of opzoeken. Past er 
nog een tekening bij? 

- Zet je (versierde) naam op de achterkant.  
- Vouw de randen om en lijm het tot een zakje.  
- Doe er zonnebloempitjes in en plak het bovenste vouwstrookje dicht. 
- Geef het zakje na schooltijd persoonlijk af! Vertel over deze opdracht en over 

het boek. 
- Vraag in de volgende les aan je docent of je mag vertellen hoe er werd 

gereageerd op jouw zakje ‘Hoop’.  
- (Tip: informeer na een paar weken eens of de plantjes goed groeien!) 
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Kaartjes voor de Starter 
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Zakje bloemzaad  

 


