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Paul Dowswell, 11 november 
 
Groepsopdracht | Podcastopdracht 
 
In deze opdracht gaan jullie met z’n drieën vier podcastafleveringen maken.  
 
In het boek spelen drie jongeren de hoofdrol. Eddie is een Amerikaans 
gevechtspiloot, Wilm is een Engelse soldaat en Axel een zeer jonge Duitse soldaat. 
Alle drie hebben ze zo hun eigen overwegingen om deel te nemen aan de oorlog. 
Probeer je te verplaatsen in de drie jongens en bespreek met elkaar hun 
beweegredenen. Als je in hun schoenen had gestaan, zou jij dan zijn gegaan? 
Waren ze wel klaar voor de strijd? Hoe denken ze tijdens deze lange nacht over hun 
rol en positie? 
 
Je kiest ieder één personage waar je je het beste mee kunt identificeren en maakt 
een podcast-aflevering namens die persoon. In de postcast is Axel, Wilm of Eddie 
aan het woord. Je vertelt aan een van je kameraden waarom je hier bent en wat het 
allemaal met je doet. Denk aan dingen als: 
 

- Wat was je drijfveer om je aan te melden?  
- Wilde je echt of zag je geen andere optie? 
- Wat vind je van deze oorlog? 
- Wat zijn je angsten?  
- Wat hoop je te bereiken? 
- Waar verlang je naar? 
- Wat houdt je op de been? 

 
Je mag de informatie uit het boek aanvullen met wat je zelf zou denken als jij Eddie, 
Axel of Wilm was.  

- Begin met de zin: Dit is een podcast over 11 november. In deze aflevering is 
… aan het woord. 

- Spreek met elkaar af hoe lang de podcast duurt, zodat de drie afleveringen 
ongeveer even lang zijn. 

- Bedenk een slotzin die in alle afleveringen gelijk is. 
  

 
De vierde podcast maken jullie samen. In deze aflevering kijken jullie terug op dat 
allesbeslissende moment in die kuil, waar de jongens elkaar voor het eerst 
ontmoeten. De jongens moeten hier beslissen wie hun naaste werkelijk is.  
Bespreek deze situatie eens in het licht van het verhaal van de barmhartige 
Samaritaan. Welke parallellen zien jullie, en waar gaat de vergelijking niet meer op?  
(Mocht je het verhaal van de barmhartige Samaritaan niet kennen, zoek dat dan op 
in de Bijbel of op internet). 
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Wat zouden jullie doen als je Axel, Eddie of Wilm was? Neem de hoofdzaken van 
jullie gesprek op in de podcast.  
 
Stuur de bestandjes naar je docent en deel ze met je klas om hen ook te inspireren 
om het boek te lezen. Veel succes! 
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